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Een kort overzicht van de vormingslessen.
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Groepen 3/4

Verhalen zijn een rijke bron om ons zicht op ons leven en de wereld te

verbreden. Binnen het Jodendom heeft dit een lange, rijke traditie.

Jezus, hij is een geboren Jood, maakt hier dan ook gebruik van als hem vragen worden gesteld over
God en het leven. Deze verhalen worden wel parabels of gelijkenissen genoemd.

Vier van deze verhalen heb ik verteld en daarna met de leerlingen besproken.
Eén ervan gaat over het bouwen van een huis: je levenshuis. Waar bouw je op en
waarmee bouw je?

“Leven en dood ” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen vrolijk onderwerp maar wel
belangrijk om er met elkaar over te praten.

Eerst hebben we samen gekeken wat leeft en wat niet leeft. Hoe weet je dat? Wat is nodig om te
leven?

Alles wat leeft gaat een keer dood. We hebben het eerst over
huisdieren gehad.

De les daarna hebben we herinneringen opgehaald aan familieleden
die er niet meer zijn. Daar hebben we een “Blad vol herinneringen”
voor gemaakt. De leerlingen mochten een bloem of boomblad
uitzoeken en die mooi versieren waarna ze de naam van een
huisdier of familielid erin schreven.

Voorafgaand aan dit feest zijn er een aantal gebeurtenissen. Eén
daarvan is de voetwassing. Een teken van dienstbaarheid. Die
dienstbaarheid moeten we ook als mensen onder elkaar en zeker
als vrienden aan elkaar tonen. Het wassen van voeten hoeft
tegenwoordig niet meer. In getekende voeten hebben de
leerlingen geschreven wat zij voor een ander kunnen doen.

Het Paasverhaal heb ik vertelt met de vertelkast.

Petrus, een vriend van Jezus, had zich niet als echte vriend gedragen en
was bang dat het nooit meer goed zou komen. Maar na de opstanding
van Jezus ontmoeten ze elkaar aan het meer van Galilea als Petrus en
zijn maten aan het vissen zijn en maken het goed. We hebben met
elkaar nagedacht over ruzie en goed maken. Hoe doe je dat? In de buik
van een vis hebben ze opgeschreven hoe zij denken dat je het goed kan
maken. Zo kregen we een aquarium vol “Sorry-vissen”.

Ik wens u een fijne meivakantie toe!
Hartelijke groet,

Marjan Sijrier



